
Coby
Schasfoort-
Spanbroek
* 10 januari 1940

 28 februari
2026



Ik beloof je dat 

Wanneer alleen al ademen een uitdaging is geworden
Wanneer bewegen het uiterste van je vergt
Wanneer iedere actie je verstikkend naar de keel grijpt

Ik verandering zal brengen
Ik maak je bewust van de dynamiek van je bestaan,
van begin tot eind
Ik help je mee te bewegen in de grote, eeuwig

sprankelende caleidoscoop van het universum

Tekst vrij naar:
Beweging (van de Promises)
Coby Schasfoort - Spanbroek

Condoleancebezoek

dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur

Bosweg 4a, 9439 TL Witteveen



Ton 
	 Renske en Bas
		  Ymke 
		  Annemiek
		  Marieke

Bart, Iet, Riny , Jos 

	 Uma en Radjah
		  Baanu en Ilse, Sophie
		  Susanna en Rik

‘Ik ben terug
naar waar ik vandaan kwam’

Liefs, Coby
 28 februari 2026

Wij nemen afscheid op vrijdag 6 maart 

bij Coby en Ton in de tuin:

- welkom vanaf 12.30 uur

- �om 13.30 uur begint de ceremonie

- ��om 15.00 uur heffen we samen het glas, aansluitend 

is er iets te eten

- �om 15.15 uur brengen we Coby in zeer besloten kring 

naar het crematorium. Daarna komen we weer terug 

naar Witteveen.

Coby houdt van losse bloemen



Samen een boom
27-08-1970


